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Dit bulletin verschijnt als inleg-
vel bij de Nestor van mei. 
Kopij aanleveren bij Trudi Swin-
kels, voor de eerstvolgende uit-
gave vóór 16 juni 2025 (tswin-
kels57@freeler.nl) 
 
Contributie voor 2026: 
€ 21,00 op  
NL96 INGB 0001763110 
t.n.v. KBO Wijdemeren 
o.v.v. verenigingsjaar. 
U ontvangt geen acceptgiro! 
 
Opzeggen van het lidmaat-
schap voor 1 december van het 
lopende jaar bij de ledenadmi-
nistratie. 

 

 

NIEUWSWIJZER 

Bijlage bij de Nestor, jaargang 18 nr. 05,  

 
Lunch op 10 juni. 
10 juni is er weer een gezamenlijke lunch. We starten om 12.15 uur 
en de zaal is open om 12.00 uur. 
In verband met de inkoop verzoeken wij u om u hiervoor op te geven. 
Dat kan telefonisch of per mail, tussen 2 en 6 juni, bij Josseline  
Flameling: 06-50850547, mail: flamelingjosseline@gmail.com of bij  
Trudi Swinkels: 06-53942078, mail: tswinkels57@freeler.nl.  
Vergeet niet uw naam en telefoonnummer te vermelden en of u een 
allergie heeft voor bepaalde voedingsstoffen! 
Na afloop zal bij de uitgang een collectebus staan waarin u uw vrijwil-
lige bijdrage kunt doen. 
 
Vooraankondiging Contributie KBO Wijdemeren 2026 
In de Algemene Ledenvergadering van KBO Wijdemeren die plaats 
heeft gevonden op dinsdag 8 april is besloten de contributie te ver-
hogen naar € 21,00 per persoon per 1 januari 2026. 
De redenen zijn de verhoogde afdracht aan KBO Noord-Holland en 
de inflatie. Deze contributie van € 21,00 is de oude contributie die 
gold vóór de corona uitbraak in 2020.  
Die € 21,00 geldt alleen voor KBO leden in de gemeente Wijdeme-
ren. 
De leden die wonen in de buitengebieden Bussum en Hilversum zul-
len helaas € 31,00 moeten betalen aangezien het KBO Magazine aan 
hen per post wordt gestuurd.    
 
Wie gaat er mee “Nazomeren” in de Eifel? 
Een reis samen met KBO Wijdemeren, Gooi Oost en Eemlandreizen. 
Van 22 tot 26 september a.s. 
Prijs € 615,00 p.p., toeslag 1 persoons kamer € 80,00 p.p. 
Inclusief excursies, maaltijden en zelfs de drankjes van 17.00 tot 
23.00 uur. 
Ook een wijnproeverij laten we ons goed smaken. 
Voor de informatiefolder en het inschrijfformulier belt u met Elly 
Herms, secretaris KBO Gooi Oost, tel.06-18565977 
 
Voordelen lidmaatschap KBO 
Als u lid bent van de KBO kunt u diverse kortingen krijgen. 
Voor een volledig informatie overzicht kunt de volgende link gebrui-
ken: https://kbonoordholland.nl/ledenvoordeel/ 
Bijvoorbeeld op verschillende maaltijdservices krijgt u 10% korting 
zoals: 
www.versaantafel.nl/kbo 
https://www.apetito.nl/kbo-pcob/ 
 
Lezing 20 mei “onze fietstocht naar Santiago de Compostella”. 
Op 20 mei jl. heeft Gé Leurs ons meegenomen op zijn fietstocht naar 
Santiago de Compostella, die hij vorig jaar samen met zijn vrouw 
Mariska heeftgemaakt. 
Door middel van zijn reisverslag op Polar Steps en de enthousiaste 
manier van vertellen, kon een ieder genieten van alle foto’s die zij 
gemaakt hebben gedurende deze reis die gepaard ging met ups en 
downs, zoals een pelgrimage betaamt. 
Er waren 30 toehoorders aanwezig. 
Na afloop hebben we nog gezellig wat gedronken en nagepraat. 
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Weetjes…… 
 
Wist u dat…..Hemelvaart 40 dagen na Pasen is? En dat Hemelvaartsdag altijd op de veer-
tigste dag na Pasen valt? 
Wist u dat…..Pinksteren 10 dagen na Hemelvaart is? En dat Pinksteren wordt gevierd op 
de tiende dag na Hemelvaart, en 50 dagen na Pasen? 
Wist u dat…..Pinksteren ook wel de geboorte van de Kerk genoemd wordt? De uitstorting 
van de Heilige Geest wordt gezien als het begin van de christelijke kerk? 
Wist u dat…..De kleur rood Pinksteren symboliseert? En dat in veel kerken de kleur rood 
wordt gebruikt tijdens Pinksteren, als symbool voor het vuur van de Heilige Geest? 
Wist u dat…..Pinksteren oorspronkelijk een Joods feest was? En dat het Joodse Shavuot 
een oogstfeest was dat later ook de herdenking van het ontvangen van de Tora door Mozes 
op de berg Sinaï werd? 
 
 
Hemelvaart en Pinksteren!  
 
Twee heerlijke momenten in het voorjaar, die vaak een lang weekend inluiden. Maar er zit na-
tuurlijk een diepere betekenis achter deze dagen, al hoeft die helemaal niet zwaar op de hand 
te zijn. Laten we er eens luchtig naar kijken. 
 
Hemelvaart: Een afscheid met een belofte 
Met Hemelvaart vieren we dat Jezus, veertig dagen na zijn opstanding, naar de hemel is gegaan! 
En natuurlijk was het voor zijn volgers een moment van afscheid. Iemand die zo'n impact had 
gehad op hun leven, die wonderen verrichtte en hen nieuwe inzichten gaf, verdween uit hun 
directe nabijheid.  
Maar dat afscheid was niet het einde. Jezus beloofde dat hij hen niet alleen zou laten. Hij zou de 
Heilige Geest sturen, een soort 'helper' of 'trooster', die hen zou bijstaan. Het was een belofte 
van kracht en inspiratie, een teken dat zijn werk op aarde niet klaar was, maar juist via zijn 
volgers verder zou gaan. Zie het als een zaadje dat in de grond is gestopt en nu overal mag 
uitgroeien. 
 
Pinksteren: Het vuur en de wind van een nieuw begin 
En dan, tien dagen na Hemelvaart, is daar Pinksteren. Het moment waarop die beloofde Heilige 
Geest neerdaalt op de volgers van Jezus. De Bijbel beschrijft het als een krachtige wind en 
vlammen van vuur.  
Wat het vooral betekende, was een enorme boost voor die groep mensen. Ze waren eerst nog 
wat onzeker en bang na Jezus' vertrek, maar met de komst van de Geest werden ze ineens vol 
moed en inspiratie. Ze begonnen te spreken over hun ervaringen met Jezus in allerlei talen, alsof 
er een universele connectie was. Pinksteren wordt dan ook wel gezien als het begin van de 
christelijke kerk, een beweging die de wereld over zou gaan. 
 
De luchtige link voor nu 
Wat kunnen we er hier nu, anno 2025 in Nederhorst den Berg, luchtig uit meenemen? Misschien 
wel dat afscheid niet altijd definitief hoeft te zijn en dat er vaak een nieuwe vorm van verbon-
denheid ontstaat. En dat soms, als je even niet weet hoe verder, er ineens een 'wind' van inspi-
ratie kan komen die je in beweging zet. 
Hemelvaart herinnert ons eraan dat loslaten soms nodig is om ruimte te maken voor iets nieuws. 
Pinksteren laat zien dat er onverwachte kracht en verbinding kan ontstaan, zelfs als je het niet 
direct ziet aankomen. 
Dus geniet van die vrije dagen, de ontluikende natuur en misschien wel een gezellig samenzijn. 
En wie weet, is er in die rust en ruimte wel een klein beetje van die belofte en die nieuwe wind 
te voelen. Fijne Hemelvaart en Pinksteren! 
 


