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Dit bulletin verschijnt als inleg-
vel bij de Nestor van oktober.
Kopij aanleveren bij Trudi Swin-
kels, voor de eerstvolgende uit-
gave VvOor 16 januari 2026
(tswinkels57 @freeler.nl)

Contributie voor 2026:

€ 21,00 op

NL96 INGB 0001763110
t.n.v. KBO Wijdemeren
0.V.v. verenigingsjaar.

U ontvangt geen acceptgiro!

Opzeggen van het lidmaat-
schap voor 1 december van het
lopende jaar bij de ledenadmi-
nistratie

NIEUWSWIJZER
Bijlage bij de Nestor, jaargang 18 nr. 10,

Nieuwjaarsreceptie dinsdag 6 januari

Het moet nog Sinterklaas en Kerstmis worden, maar we willen u al-
vast meedelen dat de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 6 januari 2026
zal plaatsvinden.

We gaan dan toasten op een voorspoedig 2026. U bent allen van
harte uitgenodigd in de Bergplaats, Kerkstraat 7 in Nederhorst den
Berg. We starten om 14.00 uur. Zaal open om 13.45 uur.

Herinnering Kerstviering voor ouderen 2025

Georganiseerd door de gezamenlijke kerken van Nederhorst den
Berg en de gezamenlijke Ouderen Bonden vindt plaats vrijdag

12 december a.s. van 14.30 uur tot 18.00 uur in “De Bergplaats”,
Kerkstraat 7 in Nederhorst den Berg.

Vanaf 1 december aanstaande kunt u zich opgeven bij:
e Henny Pos, tel.nr: 0294-254515
e Carla Pouw, tel.nr: 0294-253747

Er is plaats voor 75 personen. Mocht u niet zelfstandig kunnen ko-
men laat dit dan even weten bij uw aanmelding.

De Bergplaats is vanaf 14.00 uur voor u open. Vanaf 14.30 uur be-
gint de viering tot ongeveer 18.00 uur.

Na afloop houden we een collecte om de onkosten te kunnen dekken.
Uiteraard is uw bijdrage vrijwillig

Vooraankondiging Contributie KBO Wijdemeren 2026
Inmiddels hebben reeds veel leden de contributie voor 2026
overgemaakt. Dank daarvoor. Maar ook nog een groot aandeel KBO
leden heeft nog niet betaald.

In de Algemene Ledenvergadering van KBO Wijdemeren die plaats
heeft gevonden op dinsdag 8 april 2025 is besloten de contributie te
verhogen naar € 21,00 per persoon per 1 januari 2026. Voor twee
personen die beiden lid zijn betaalt men € 42,00.

De redenen zijn de verhoogde afdracht aan KBO Noord-Holland en
de inflatie. Deze contributie van € 21,00 is de oude contributie die
gold vd6r de corona uitbraak in 2020.

Die € 21,00 geldt alleen voor KBO leden in de gemeente Wijdemeren.
De leden die wonen in de buitengebieden Bussum en Hilversum zul-
len helaas € 31,00 moeten betalen aangezien het KBO Magazine aan
hen per post wordt gestuurd.

U kunt de contributie overmaken naar rekeningnummer NL96 INGB
000 1763 110 ten name van KBO Wijdemeren. Omschrijving: contri-
butie 2026.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Jacques Dunselman
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Wist u dat... in Wijdemeren op 29 oktober bij de tweede Kamerverkiezingen ruim 85% naar de
stembus kwam. Hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit was 78,4%.

Wist u dat.... Als u 65 jaar of ouder bent u goedkoper kunt reizen in de bus, tram en metro.
Ook als u reist met uw betaalpas. U kunt dit instellen in uw OVpay account. Hoe dat werkt lees u
in de folder: “wat kun je op www.ovpay.nl?”.

Wist u dat... Er in Wijdemeren een klusjesteam is?

En dat er in de vorige nieuwsbrief een verkeerd telefoonnummer geplaatst is?
Hieronder nogmaals de juiste nummers.

Nederhorst den Berg/Ankeveen: telefoonnummer 035-656 30 01
Kortenhoef / ‘s Graveland : telefoonnummer 035-656 18 60

Loosdrecht: telefoonnummer 035-683 44 93

Wist u dat... december van oudsher de maand is van de Winterzonnewende (rond 21 decem-
ber)? Dit markeert de kortste dag en de langste nacht van het jaar op het noordelijk half-
rond. Voor onze voorouders was dit een cruciaal moment: het symboliseerde het diepste punt van
de duisternis, waarna de dagen weer langer worden. Veel oude culturen vierden de terugkeer van
het licht met grote feesten, wat de basis legde voor latere lichtfeesten.

Wist u dat... december wereldwijd de 'Feestmaand' is vanwege de concentratie van grote reli-
gieuze en culturele vieringen? Dit omvat onder meer Kerstmis (de geboorte van Jezus Chris-
tus, gevierd op 25 en 26 december), het Joodse Chanoeka (Feest van de Lichtjes) en in Nederland
en Belgié ook de viering van Sinterklaas (5 en 6 december). Deze feesten brengen mensen samen
en staan vaak in het teken van licht, hoop, familie en geven.

Wist u dat... de naam 'December’ eigenlijk 'de tiende maand' betekent? De naam is afgeleid van
het Latijnse woord 'decem’' (tien). Dit komt doordat de oorspronkelijke Romeinse kalender slechts
tien maanden telde en in maart begon. Hoewel later januari en februari werden toegevoegd, bleef
de naam behouden, wat een historische link aantoont met hoe het jaar oorspronkelijk werd inge-
deeld.

Wist u dat... van 22 tot 26 september 2025 er een busreis was, georganiseerd door de KBO,
naar het Ahrdal en Eifelgebergte en dat Lia Moote hier een verslag van heeft geschreven?

We waren met 37 personen, 10 uit Wijdemeren en 27 uit Huizen.

De reis was een initiatief van Ellie Herms en ze was ook onze reisleider.

Een mooie reis was het, goed verzorgd en compleet.

Op de heenreis naar Mayschoss, in het Ahrdal, was er koffie met gebak in restaurant Campman
in Renkum. Later hebben we in Vaals, op het drielandenpunt geluncht. En de kennismaking met
onze reisgenoten werd voortgezet. Tegen de avond bereikten we onze bestemming.

We zaten in het mooie Mayhotel in Mayschoss, met mooie kamers en lekker eten. Dit hotel heeft
bij de overstroming vier jaar geleden helemaal onder water gestaan en was nu prachtig opge-
knapt. Het hele gebied heeft het zwaar te verduren gehad, dat was nog goed te zien en er werd
hard gewerkt om alles weer goed te krijgen. Spoorbanen en bruggen, huizen en wegen waren
vernield en werden nu (of waren) al opgeknapt.

Onze reis was gevarieerd, dagelijks gingen we op stap, met de bus wel te verstaan. Naar de Abdij
Maria Laach, en 's middags een boottocht naar de koud-water geiser in Andernach. We kregen
uitleg over de kunstmatig gemaakte geiser en vonden het wel bijzonder dat hij toevallig spoot
toen wij er waren. De volgende dag een bezoek aan het mooie Cochem en een bootreis op de
Moezel. We zijn die dag wel weggeregend, het was hollen met de paraplu op. Ook zijn we In
Ahrweiler geweest, een mooi vestingstadje met een heel bijzonder kerkje. Donderdag hadden we
een rondrit door het Eifelgebergte en daarna een rit met een oud diesel treintje “de Vulkan Eifel
Express”, heel apart. Op de terugreis hebben we Bonn nog aangedaan. De reis was de moeite
waard en we willen zeker daar nog eens naartoe.

Zeker met onze leuke chauffeur Rick, waar we alle vertrouwen in hadden en ons overal naar
toebracht. Ik vond het een voordeel om met leeftijdgenoten te reizen omdat je allemaal je werk-
zame leven achter je had en daarover kon praten. En we hebben ook veel gelachen dat is ook
belangrijk.



